
Mastenbroek	Marathon	17	september	2016	
Vroeg	naar	Zwolle,	waar	de	mist	al	was	opgetrokken	en	een	prachtige	ochtendzon	ons	
begroette.	Tegen	negen	uur	het	water	op.	Gerda,	Niki	en	Wouter	in	een	C	–	2,	Alice,	Ank,	
Guido,	Mariken	en	ik	(Jolin),	zei	de	gek,	in	een	C	–	4.	De	IJsseldelta	was	wonderschoon,	
wijds	water	met	mooie	vergezichten	en	wuivende	rietkragen.	Het	weer	was	perfect,	
veelal	zonnig,	maar	niet	te	warm	en	weinig	wind.	Het	publiek	was	nieuwsgierig	en	
gevarieerd:	Ganzen,	zwanen,	aalscholvers,	koeien,	vissers	en	fotografen.	Keken	zij	naar	
ons	of	wij	naar	hen?	Twee	sluizen	onderweg,	even	een	rondje	wachten	om	geschut	te	
worden	en	dóór.	Korte	tijd	een	boot	van	Rijkswaterstaat	in	het	kielzog	gehad,	
waarschijnlijk	alleen	omdat	de	hemdjes	van	Mariken	en	mijzelf	zo	goed	bij	het	
fluorescerend	gele	schip	pasten,	we	bleven	‘m	zonder	stuurberispingen	voor.	
Twee	sluizen	onderweg,	even	een	rondje	wachten	om	geschut	te	worden	en	dóór.	De	
vier	kon	na	wat	bijzondere	verrichtingen	en	slinkse	inparkeerkunsten	nog	net	een	plekje	
aan	de	wal	vinden	voor	een	korte	sanitaire	stop	met	kippensoep	in	Kampen.	De	twee	
had	minder	geluk	en	zocht	een	dijkje	op.	
	
Het	tweede	traject,	van	ruim	dertig	kilometer,	hebben	we	lekker	door	kunnen	varen,	een	
paar	golven	van	een	motorboot	over	ons	heen	gehad,	om	niet	te	vergeten	dat	roeien	een	
watersport	is,	maar	met	een	beetje	hozen	en	hulp	van	de	zon	was	alles	snel	weer	droog.	
De	geleende	boten	van	de	Zwolsche	waren	vast	niet	hun	paradepaardjes,	de	C4,	“Ag	
Niet”	genaamd,	had	op	de	slagplek	aan	bakboord	een	rigger	die	een	beetje	“down”	was,	
lastig	uittikken,	en	de	slidings	op	plaats	twee	deden	niet	onder	voor	een	grindbak,	maar	
“weerstand	geeft	glans”	dus	dat	mocht	de	pret	niet	drukken!	De	(voormalig	witte)	C	–	2	
was	“Nimmerzat”	gedoopt,	maar	leek	qua	kleur	ironisch	genoeg	nog	het	meest	op	het	
Juttersbittertje	dat	we	direct	bij	aankomst	op	het	vlot	aangereikt	kregen.	Keurig	om	
15:30u	kwam	de	vier	binnen	en	niet	lang	daarna	de	twee.	
We	hebben	allemaal	fijn	geroeid	en	erg	genoten	van	een	sportieve	en	gezellige	nazomer-
(zon)dag.	Complimenten	voor	de	organisatie,	de	gastvrijheid	en	goede	zorgen	in	
Kampen	en	bij	de	Zwolsche.	Voor	mij	was	het	de	eerste	keer,	ik		ben	geen	
marathonmaagd	meer	en	ik	vond	het	heerlijk!	

	


