
Midzomeravondtocht Zuidlaardermeer woensdag 21 juni 2023 

 
 

 

      
 

 

Midzomer is het feest van magie en verbroedering. Daarom gaan we dit jaar een tocht maken met 

leden van vier roeiverenigingen uit Drachten, Assen en Groningen (Gyas en Hunze). De tocht voert 

ons via de stad naar de bron van de Hunze (oh magische rivier) en dan het Zuidlaardermeer. 

Onderweg zien we mogelijk de zeearenden die in de Onnerpolder broeden en kunnen we de molen 

de Biks bezoeken. 

  

Aan de oevers van het meer staat Paviljoen De Leine (https://paviljoendeleine.nl/) waar we op het 

terras een prachtig uitzicht over het meer hebben. Daar eten we met zijn allen een waardig 

feestmaal. En dan terwijl de zon langzaam in het water zakt, de natuur om ons heen langzaam stil 

wordt, roeien we voldaan weer terug naar Groningen. En terwijl de zon onder is gegaan zal het nog 

lang onrustig zijn op de Hunze. 

 

Praktisch gezien is de tocht 35 km en we vertrekken rond half drie in de middag vanaf de Hunze. 

Het is handig als je een deel kunt roeien en sturen. In overleg met de organisatie is half fietsen en 

half roeien wellicht ook mogelijk alsmede een haal- en brengservice van en naar treinstation 

Kropswolde (lijn Groningen-Bad Nieuweschans/10 minuten vanaf Groningen). De kosten voor het 

feestmaal en drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Wil je mee? Inschrijven kan via onderstaande link tot 10 juni. Bij grote belangstelling werken we 

met een wachtlijst. 

 

https://forms.gle/zBC2FuYPfp7ECm6M6 

 

Na 10 juni krijg je nog verdere informatie per mail. 

 

Organisatie: Gerda Drent, José Versteegh en Tom Koopen.  

 

Contactgegevens Gerda: drentgd@gmail.com 

                                        0613199790 
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