Midzomeravond toertocht 21-06-2023.

Op de zomerzonnewende (oftewel midzomer) is het met 16 uur, 16 minuten en
47 seconden zonlicht de langste dag op het noordelijk halfrond. Nou in die 16
uur, 16 min etc moeten wij toch wel even op en neer kunnen naar het
Zuidlaardermeer...

Met toestemming van J. Tegelaar, inspecteur Scheepvaart van de provincie
Groningen mogen wij via het Winschoterdiep en Drents Diep het
Zuidlaardermeer op. Wel met de aanwezigheid van een volgboot!! En goed
zichtbaar met gele hesjes/shirts voor zowel stuur als boeg.

Om 14.00 uur worden wij verwacht op de Hunze en na een toespraakje van
Gerda Drent over de route, dat het geen wedstrijd is en dat we vooral heel veel
plezier moeten hebben vertrekken er 9 boten (C4+, C2+ en Wherry's) en 1
volgboot (dank Louie) naar de Leine aan het Zuidlaardermeer.

Onder ons niet alleen Hunzeleden maar ook roeiers uit Assen, Drachten en 2
van Gyas.

In eigen tempo, met her en der wat technische aanwijzingen, roeien we via het
Winschoterdiep, waar we wel even controle hebben of we ons wel aan de door
de provincie gestelde regels houden,naar het Drents Diep. De eerste stop is bij
de Onnerpoldermolen, De Bisk. Daar worden we hartelijke ontvangen door de
bewoners van de molen. De molen kan bezichtigd worden en ook de wc staat
tot onze beschikking.




Er wordt even gewisseld van stuur en dan door naar het meer. De wind (lees:
golfslag) maakte het ons niet heel makkelijk maar we hebben ons er door heen
geslagen (alle techniek overboord....) want de Leine is in zicht!!! Een week
eerder hebben we al de gewenste maaltijd doorgegeven, dus dat is een makkie
voor de Leine. Het halve terras is voor ons gereserveerd! Top! Roeien maakt
dorstig, dus eerst de vochtvoorraad even aanvullen!! Biertjes (0% wrs) en
ander vocht gaat er goed in. Daarna wordt er heerlijk gegeten op een super
mooie plek met uitzicht over het meer. Nadat de energie weer is opgeladen is
het tijd om weer terug naar Groningen te gaan. De wind is wat gaan liggen,
dus dat scheelt. Ook zijn er wat wisselingen qua bemanning.

1 Boot dreigt de verkeerde afslag te nemen en kan eindelijk de volgboot in
actie! Flink zwaaien doet de truc en klein leed is voorkomen...

Op de heenweg is door enkelen al de beverburcht gesignaleerd, dus voor de
rest een herkansing op de terugweg. Er blijken 2 te zijn. Op een gegeven
moment denkt de volgbootbemanning de bever te zien zwemmen, maar het
blijkt een 'wannabe'bever (rat).




De langste dag komt bijna aan het eind als we de stad weer naderen.
Zonder schade komt iedereen weer aan op de Hunze.

Boten uit het water, schoonmaken, opruimen etc en dan nog even een borrel

om na te praten over deze hele leuke dag!
Gerda, José en Ton heel erg bedankt voor het organiseren! Ook bedankt familie

Kuiken (molen) en restaurant de Leine.



